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Op weg naar Pasen

Als gelovige katholieken vieren wij de heilige Vasten-
tijd om onze ontmoeting met de Verrezen Heer - het
Paasfeest - te kunnen vieren met een zuiver en een
open ontvankelijk hart. We kunnen ons afvragen:

hoe beleven wij deze veertig dagen? En wat is ons doel,
wat bereiken we ermee?

We zijn op weg gegaan. Niet met een voordelige luxe
volledig verzorgde reis naar een of ander zuidelijk warm
oord waar een driesterrenhotel wacht met zwembad en
fantastische keuken, maar veel meer een tocht van eenvoud,
soberheid, zelfs van afzien. Een tocht die naar ‘het oosten’
voert. Daar waar de zon opgaat, waar de verrezen Heer
ons wacht die de duisternis van de zonde heeft verdreven,
de strijd met het kwaad heeft gestreden en triomferend
ons bij de hand neemt en ons meevoert naar
het Rijk van Zijn hemelse Vader. Een ander
schouwspel dan verdriet en ellende,
iets anders dan dreiging en angst:
een ontmoeting die diepe vreugde en
liefdevolle vrede brengt.

Dat gaat niet zonder slag of stoot,

dat gaat nooit zonder meer. Steeds
moeten we terugvallen op onze
verworven deugden van trouw en
volharding, van doorzettingsvermogen,
moed en matigheid. Dat weten we uit
eigen ervaring, dat weten we uit de
geschiedenis, uit onze kennis van de
Bijbelse voorouders. Het Beloofde land
wordt pas bereikt als we ons houden aan het

Verbond, als we blijven vertrouwen op Zijn Belofte, als we
doorzetten en vertrouwen op het Woord van God.

Deze geestelijke oefeningen die ook het lichaam raken,
gaan we in deze veertig dagen ervaren als een sport-
school waar onze geestelijke spierkracht wordt opgerekt
en uitgebouwd zodat we krachtpatsers worden in het
dagelijks leven. Ons geloof geeft ons kracht en vraagt
tegelijk ook kracht: verdraagzaamheid, vergevingskracht,
het rechtvaardigheidsgevoel en het empathisch vermogen
krijgen een geweldige boost. Klaar voor de strijd. De strijd
die wij allen moeten strijden. Sint Paulus gaat daarin
vVOoorop.

Sint Paulus aan Timothes: “Ik heb de goede strijd ge-
streden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het
geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der
rechtvaardigheid, welke op die dag de Heer, de rechtvaar-
dige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook
allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.”
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In onze kerk de Grote Kerk, of beter de Maria Onbevlekt
Ontvangen kerk, kunnen we zelf die spirituele wandeltocht
maken van weliswaar geen veertig dagen, maar van een
uur, waar we de essentiéle zaken van ons geloof tegenkomen
als een geestelijke beleving, een ontdekkingstocht naar de
kernpunten van ons geloof.

Regelmatig hebben we de laatste tijd een school of een
groep die we ontvangen in de kerk. Dan doen we een rondje
‘huis van God'. We kunnen het ook een rondje Evangelie
noemen of een rondje geloof ontdekken. Onze Kerk leent
zich namelijk bijzonder goed voor een catechese die uit
zichzelf spreekt, een eenvoudige ‘biblia pauperum’ (bijbel
van de armen). Beginnen we van onder de toren, we staan
voor de schuifdeuren, dan opent zich bij het naar binnen
gaan een indrukwekkende ruimte: de beeldengalerij
met de twaalf apostelen links en rechts, meestal
afgebeeld met de werktuigen waarmee
zij hun leven hebben gegeven voor de
Heer. De eerste reactie is dan: “Hangt
Judas hier ook? Hij heeft Jezus toch
verraden?!” Er waren twee apostelen
met dezelfde naam. Judas Iskariot en
Judas Thaddeus. Judas Iskariot was
volgens het Nieuwe Testament één
van de twaalf apostelen van Jezus.
Judas Iskariot was degene die Jezus
heeft ‘overgeleverd’ of ‘uitgeleverd’ aan
de Romeinse autoriteiten, waarna Jezus
gekruisigd werd. Lucas 6:16 noemt hem
een ‘verrader’.

Centraal hangt aan een levensgroot kruis een levensecht
beeld van de gekruisigde Heer. Als in de kerk de verlichting
uit is, schijnt het spotlicht op Hem die het centrum is van
ons gelovige leven: Jezus Christus. In het verlengde van
onze blik is daar het ‘volksaltaar’, waar de gestorven en
verrezen Heer Jezus present wordt gesteld als we de heilige
Eucharistie vieren. Het altaar wordt omgeven door de vier
evangelisten: Matheus, Marcus, Lucas en Johannes. Zij
beschrijven voor ons het levensverhaal van Jezus, de Blijde
Boodschap.

Achter het volksaltaar, als we het priesterkoor opgaan,
vinden we het Hoogaltaar waar we ‘s zondags de mis vieren
‘Ad Dominum’ of ook wel ‘Ad Orientum’.
De priester als ‘voorganger’ viert

de mis met de blik gericht op daar
waar de zon opgaat, daar waar op
Paasmorgen in alle vroegte Jezus

uit de doden is opgestaan. Hij staat
niet met de rug naar het volk zoals

St. Petrus’ Banden te Macharen
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Like ons op

Parochie H. Willibrordus Oss

de volksmond zegt, maar met de blik gericht op Jezus, op
God die in ons midden komt in de gedaantes van brood en
wijn. In het hoogaltaar, het heiligste der heiligen, is in het
midden het tabernakel waar de heilige Communie wordt
bewaard voor de zieken en bedlegerigen. Het Tabernaculum
(Latijn voor tent of de tent van samenkomst), ook wel de
ontmoetingstent genoemd, was volgens de Bijbel een
verplaatsbare tent die dienstdeed als plaats van aanbidding
voor de Israélieten en symbool stond voor Gods verblijf in
hun midden. In de Bijbel wordt verhaalt hoe de tent werd
vervaardigd en in gebruik genomen overeenkomstig de
instructies die Mozes van God had gekregen op de berg Sinai.

In het vervolg van het verhaal in de Bijbel wordt verhaald
hoe Mozes een tweede maal de berg Sinai besteeg, waar
hij aanvullende wetten van God ontving. Exodus 25-31
bevat uitgebreide instructies van God aan Mozes voor de
bouw van de tabernakel en de inwijding ervan. Onder aan
de voet van het altaar is het laatste avondmaal afgebeeld
waar Jezus met zijn leerlingen het Pascha viert en daarmee
de Eucharistie instelt en het Priesterschap. Wat daarna
gebeurt zien we als we achter het altaar lopen. Hier worden
de bezoekers stil, want met levensgrote beelden zien we de
lijdende Jezus die in doodsangst bidt tot de hemelse Vader.
Een engel komt hem troosten en reikt hem de beker, niet
van troost maar van overgave, de wijn van het Nieuwe
Verbond. Dan is daar Zijn val onder het kruis en waar Veronica
zijn aangezicht droogt. We putten daar hoop uit omdat wij
ook vallen. Als we dan vervolgens zien hoe Hij aan het kruis
hangt en sterft, daar waar nog alleen Johannes de veelgeliefde
leerling, zijn Moeder Maria en nog enkele vrouwen bij

zijn gebleven, dan voelen we hier de pijn van onze zonde.
Troost geeft ons het beeld van de kruisafname waar de
Pieta haar Zoon op de schoot neemt. Dit is zo realistisch dat
het weer pijn doet.

Mochten we dan nog tijd en moed overhebben, lopen we
via de biechtstoelen nog eens de hele kruisweg en beleven
nog eens de vernedering, de pijn en zelfgave van Jezus.
Als wij dan de Heer met deze staties tot het einde volgen,
hebben we daarmee alle essentiéle elementen van geloof
niet alleen gezien maar ook beleefd.

Vieren wij deze veertig dagen serieus, beleven we onze
tocht door de woestijn, ervaren we de bekoringen die de
boze ons brengt diep in ons bestaan en bestrijden we die
met de moed en de kracht van het geloof, blijven we stand-
vastig, blijven we met de hulp en voorbeelden van de
apostelen en de vele heiligen om ons heen, geven we ons
over en sterven we aan de zonde, dan mogen we ook
rekenen op de beloning: een diepe vreugde en vrede in
ons hart, want de Overwinning is behaald.

Christus de Heer is verrezen: Hij leeft alleluia, alleluia!

Getekend pastoor Roland Kerssemakers



Vastberaden

De periode van Kerst tot Pasen ervaar ik persoonlijk als
een beladen, maar een heel bijzondere tijd. Een tijd,
waarin je dichter bij jezelf kan komen... Ondanks dat er
historisch gezien tientallen jaren tussen zaten, vieren
we de levensloop van Jezus ieder jaar in versnelde vorm:
nog niet zo lang geleden waren we ontzettend verheugd
met Zijn geboorte. Binnen een paar maanden (her)leven
we Zijn lijdensweg en ervaren we het wonder van de
wederopstanding... daar waar ons geloof in de kern om
draait.

Vaak biedt de jaarwisseling gelegenheid om met goede
voornemens in het nieuwe jaar op persoonlijk vlak beweging
of verandering teweeg te brengen en ambities na te jagen.
Dit staat los van of je gelooft of niet. De hierop aansluitende
vastentijd komt dan heel gepast. Het geeft je de mogelijkheid
na te gaan denken over het leven, je eigen leven. Het geloof
en de diensten in de kerk bieden hiervoor handvatten:
missen zijn soberder, preken zetten tot overwegen aan en
lezingen geven ook zo hun bijdragen.

In onze Poolse parochie lopen we in de vastentijd op woensdag
wekelijks de kruisweg. Dit zijn bijzondere bijeenkomsten,
omdat je in hoofd en hart dan maar met één ding bezig
bent. Je voelt de pijn, het lijden, de angst en overgave van
tweeduizend jaar terug. ledere kruisweg heeft zijn eigen
verhaal, soms heel oud, maar tegenwoordig ook gerelateerd
aan de dag van vandaag. In de kerk lopen we in een groep
achter de voorganger aan of we belijden mee vanuit de
kerkbanken. Je krijgt zo de kans om stil te staan bij je eigen
intenties, bij wat je nu echt belangrijk vindt in het leven en
hoe blij we mogen zijn met alles wat we hebben. Je leert
waarderen dat we in onze gebedstempels samen mogen
komen om dit te koppelen aan ons geloof.

Wat bij mij dit jaar ook bijdroeg, was het doorbrengen van
de carnavalsvakantie in Egypte. Dan heb ik het niet over het
ijskoude zwembad onder de warme zon in Hurghada, maar
wel over de trips naar Cairo en de Saharawoestijn. Ondanks
dat Egypte een land is met een overgroot aandeel aanhangers
van de islam, is er inmiddels wel ruimte voor 10% (koptisch-)
katholicisme. Beide geloven leven hier vredig langs elkaar
en katholieke kerken hebben bestaansrecht. Bij elke stap
die je in het Noorden van Egypte zet, denk je na of Hij hier
ook geeft gelopen. Ik heb het geprobeerd terug te zoeken
en rondgevraagd, maar het antwoord dat het meest in de
buurt kwam: “Gezien Zijn reizen naar Egypte, is het zeer
goed mogelijk dat Jezus de piramides ook met eigen ogen
heeft gezien.”

Dit jaar viel de ramadan samen met ‘onze’ vastentijd. De
meeste lokale moslims deden eraan mee. Ik vond het buiten-
gewoon knap om te zien hoe ze anderen voortdurend
bedienden met eten en drinken, maar zich hier zelf van
moesten weerhouden. Dit alles met toch een glimlach

en een ijzeren wil ten opzichte van hun geloof. Vorig jaar
mocht ik deelnemen aan een Itfar-avond. Hier kon ik aan
den lijve meemaken hoe na zonsondergang moslims hun
eerste maaltijd mochten nuttigen en water drinken.
Ondanks de heerlijk ruikende dampen in de goed gevulde
eetzaal, werd er eerst uitgebreid gebeden. Na het eten gingen
we de moskee in voor een vervolggebed.

ledereen is er vrij in om op zijn eigen manier te ‘vasten’.
Hier moeten we ook ruimte voor laten: wat voor de een
belangrijk is, is het voor de ander nu eenmaal niet belangrijk.
Je vast dan ook voor jezelf en niet om dit anderen te laten
zien. Je kan natuurlijk wel een voorbeeld zijn. Voor mijzelf
geldt de vastentijd niet als een periode om me van alles en
nog wat te onthouden, maar juist wel bewust over dingen
na te denken. Dan gaat het nog niet eens zozeer om per-
soonlijke ambities, maar wel hoe je in het leven staat in
relatie tot anderen. Vaak vergeet je door al het goede dat
op je afkomt, dat dat niet zomaar een geschenk is. Ik geloof
er in dat het een achterliggende reden heeft en ik vergeet
dan ook zeker niet God hiervoor te bedanken. In ieder
gebed vraag ik zeker om steun en wijsheid, maar allereerst
begin ik met een woord van dank.

Het lijkt tot slot wel of er op natuurlijke wijze steeds meer
bewijs wordt geleverd over het reeds voorbestemde lot van
mensen. Natuurlijk zijn er vele onderzoeken, studies en filo-
sofische wijsheden over waarom iets plaats heeft (gehad).
Heeft het zo moeten zijn? Is het al op voorhand bepaald?
Als ik naar mezelf kijk, was ik vorig jaar rond deze tijd nog
niet van plan om in deze tijd Egypte te bezoeken. Ook was ik
er nog niet zo lang voor het ter perse gaan van dit parochie-
blad zeker van waarover ik precies wilde schrijven. In de
overlevering wordt ergens beweerd dat Jezus niet alleen
naar Egypte is gestuurd vanuit veiligheidsoverwegingen,
maar juist ook zodat hij terug geroepen kon worden.
Bovendien wordt het terugroepen gerelateerd aan de
wederopstanding, waarin Hij mogelijk ook werd ‘terug-
geroepen’. Stof tot nadenken... Zalige Paasdagen!

Getekend Stef Koning




Even voorstellen

Nieuwe boekhouder Jan-Wouter

Per 1 april (geen grap) doe ik de administratie/boekhouding van de heilige
Willibrordus parochie. Mij is gevraagd om een klein stukje te schrijven over

wie ik ben. Dus dan doe ik dat.

Ik ben Jan-Wouter. Momenteel ben ik
werkzaam in de zorg, waar ik minder
ga werken vanwege mijn 65+ leeftijd.
Ik ben getrouwd, heb 6 kinderen en
woon in Oss.

Op dit moment ben ik ook acoliet bij
de Grote Kerk. Ongeveer twintig jaar
geleden heb ik in het bestuur gezeten
en daarna heb ik een paar jaar het
archief bijgehouden. Dus ik ben geen

onbekende en ach, de parochie was
zoekende naar een nieuwe collega om
het zo te zeggen. Aangezien ik minder
ga werken, zag ik de kans om weer wat
te gaan betekenen voor de parochie.
Ik heb er zin in!

Getekend Jan-Wouter

Vastenproject

“Voorwaar, lk zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van
mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.” (Mt. 25, 40)

Tijdens de Veertigdagentijd groeien
we toe naar Pasen. Het is een tijd van
innerlijke zuivering om Christus tege-
moet te gaan. De liturgie roept ons op
om onszelf een zekere eenvoud aan te
meten, te bidden en de naastenliefde
te beoefenen. In de prefatie horen we:
“Gij gunt uw gelovigen jaarlijks met een
zuiver hart naar het paasfeest toe te
gaan: dit is een tijd van meer toeleg op
het bidden, van grotere aandacht voor de
liefde tot de naaste, een tijd van grotere
trouw aan de sacramenten waarin wij
zijn herboren. Zo groeien wij tot de
volheid der genade die gij uw kinderen
hebt toegezegd.”

Het beoefenen van de naastenliefde
willen we in onze parochie ook een
gezamenlijk karakter geven door een
collectieve geldinzameling voor ons
vastenproject. Dit jaar willen we arme
kinderen in de afgelegen gebieden
van India ondersteunen door ze met
onze bijdrage te helpen om naar
school te gaan en een goede vorming
te genieten.

We ondersteunen daarom een project
van de Congregatie van de Zonen van
de Onbevlekte Ontvangenis. Ze willen
de arme kinderen bijeenbrengen in

leefgemeenschappen om hen een
intellectuele, spirituele en menselijke
vorming te bieden en hen begeleiden
tot ze een baan hebben. Op plaatsen
waar moeilijk toegang te krijgen is tot
goede zorg willen de religieuzen een
heiligdom stichten waar de kinderen
een warm thuis kunnen krijgen, waar
ze onderwijs en medische zorg krijgen.
Kortom: waar ze kunnen werken aan
een betere toekomst.

De paters willen het project beginnen
met 20 kinderen om later verder te
groeien naar 50 kinderen. Om het
project met 20 kinderen te starten is
nood aan 10.000 euro per jaar (500 per
kind per jaar).

Deze kosten zijn als volgt verdeeld:
- Educatie: 5000 euro

- Voeding: 3000 euro

- Medische zorgen: 1250 euro

- Reiskosten: 250 euro

- Sport en ontspanning: 500 euro

Hopelijk wilt u ook deze minderbe-
deelde kinderen ondersteunen met
uw milde gift. U kunt een zelfgekozen
bedrag overmaken op

NL26 RABO 0326 5640 55

t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus,
Oss met de omschrijving “Vastenactie
2025".

In onze
Willibrordus Parochie
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"Door de genade van God ben ik wat ik ben."

Beste parochianen,

"Door de genade van God ben ik wat ik ben." (1 Kor. 15:10)

Deze Bijbelse woorden vormen de kern van mijn priesterlijke reis. Ze herin-
neren mij eraan dat het leven geen aaneenschakeling van toevalligheden
is, maar geleid wordt door Gods voorzienigheid. Op 27 december 2012, na
elf jaar vorming in Kerala, India, werd ik priester gewijd. Een van de meest
betekenisvolle momenten van de wijdingsceremonie is wanneer de Heilige
Bijbel in de handen van de wijdeling wordt gelegd, vergezeld door het
gebed: “Laat het Woord van God uw levensregel zijn, en moge Jezus Christus
in het Evangelie uw gids zijn.” Deze woorden weerspiegelen de kern van
mijn roeping: leven volgens Gods Woord en vertrouwen op Zijn genade.

Tijdens de COVID-19-pandemie kwam
ik naar Nederland voor mijn promotie-
onderzoek aan Tilburg University, na
een Research Master aan de KU Leuven
in Belgié. Mijn studie richt zich op
huwelijk en gezin in het licht van de
kerkelijke leer, waarbij ik onderzoek
hoe sociaal-historische factoren de
opvatting van huwelijksliefde hebben
gevormd. Voordat ik mijn academische
pad vervolgde, diende ik in parochies
in het bisdom Thamarassery en werkte
ik als assistent-directeur in een retraite-
centrum. Mijn bediening omvatte
prediking, sacramentenbediening en
geestelijke begeleiding. Het begeleiden
van gezinnen en jongeren door coun-
seling en spirituele gesprekken heeft
mijn priesterroeping verdiept en
verrijkt.

Mijn eerste dag in Berghem was hart-
verwarmend. De gastvrijheid en het
begrip van de parochianen gaven mij
vertrouwen en moed om Nederlands
te leren - een uitdaging die ik met
enthousiasme aanga. De serene,
natuurrijke omgeving van de pastorie
en kerk maakte een diepe indruk op
mij. Het deed me denken aan Sint-
Franciscus van Assisi en zijn spirituele
verbondenheid met de schepping.
Zijn visie, waarin hij Gods aanwezig-
heid in elk aspect van de natuur zag,
raakt mij diep.

Deze ervaring bracht me ook bij
Laudato Si’, waarin paus Franciscus
ons oproept om de natuur niet als
decor te beschouwen, maar als een
integraal deel van ons bestaan. Wij zijn
geroepen om de waarde van al het
leven te erkennen en zorg te dragen
voor Gods schepping.

Mijn geboorteland Kerala deelt die
diepe verbondenheid met de natuur.
Gezegend met rivieren, heuvels en
een rijke biodiversiteit, maakt het deel

uit van de West-Ghats, bekend om
zeldzame planten en geneeskrachtige
kruiden. De historische connectie
tussen Nederland en Kerala fascineert
me. De Hortus Indicus Malabaricus,
gepubliceerd in Amsterdam (1678-1703),
is een monumentaal werk over de
geneeskrachtige flora van Kerala en
een mijlpaal in zowel de plantkunde
als de taalkundige geschiedenis. Het
bevatte zelfs de eerste gedrukte letters
van mijn moedertaal, Malayalam.

Naast natuur en klimaat wil ik de
Nederlandse cultuur, kunst, literatuur
en tradities verder verkennen. Carnaval
maakte diepe indruk op mij - wat een
spektakel! Het deed me denken aan
de levendige parochiefeesten in Kerala,
waar muziek, drums, vuurwerk en
vreugdevolle bijeenkomsten het feest
van de patroonheilige omlijsten.

Veel mensen klagen over de kou in
Nederland, maar ik geniet ervan. In
Zuid-India kennen we geen sneeuw of
vrieskou, dus deze verandering voelt
als een nieuw avontuur. Hoewel het
soms uitdagend is, omarm ik het
onbekende. Kerala kent hevige moesson-
regens en onderscheidt slechts twee
seizoenen: met regen en zonder regen.
De vier duidelijke seizoenen van
Nederland vormen een boeiende
afwisseling. Het geluid van regen-
druppels en een bewolkte hemel roepen
hier zelfs een vertrouwd gevoel op.

Waar ik echter nog steeds aan moet
wennen, is fietsen in de regen en
harde wind! Samen met het leren

van de taal en het begrijpen van de
nuances van het Nederlandse accent,
vormt dit een boeiende uitdaging.
Toch beschouw ik het als een kans om
te groeien.

Nu ik mijn weg in Nederland vervolg,
voel ik nieuwsgierigheid en enthou-

siasme. Dit land biedt een unieke mix
van traditie en moderniteit. Elke dag
brengt nieuwe inzichten en momenten
van reflectie, die mijn spirituele en
persoonlijke reis verrijken. Door alles
heen houd ik vast aan de woorden die
mij altijd hebben geleid: “Door de
genade van God ben ik wat ik ben.”

Met geloof als anker omarm ik deze
ervaring en kijk ik vol vertrouwen naar
wat komen gaat.

Getekend kapelaan Nevin Eyyalil



Jongeren aan het woord...

Beste lezer, voordat wij met ons verhaal beginnen stellen
wij ons graag voor...

Ik ben Amber, 20 jaar en ik kom uit Nistelrode. Ik ben van
kleins af aan met het katholieke geloof opgevoed, maar ik
was niet praktiserend. Hier is ongeveer twee jaar geleden
verandering in gekomen toen ik naar een katholiek jongeren-
kamp ging waar ik Luc heb ontmoet. Vanaf dat moment
had ik besloten dat ik elke week naar de Kerk wilde en dat ik
God beter wilde leren kennen. Om meer te groeien in mijn
geloof zocht ik naar een goede en actieve parochie die ik

al snel vond in Oss. Het voelde als thuiskomen en Luc en ik
werden met open armen ontvangen. In die twee jaar heb ik
veel geleerd over God, de Kerk en mijn roeping als vrouw.
En ik leer elke dag een beetje meer.

En ik ben Luc, op het moment van schrijven ben ik 22 jaar,
maar op het moment van publicatie wellicht 23. Ik kom uit
Swalmen, Limburg, en kom regelmatig met Amber mee
naar Oss, omdat ook ik veel vreugde vind in deze parochie
en haar levendige gemeenschap. Ik ben een aantal jaren
geleden bekeerd na een leven van onverschilligheid en
hecht daarom veel waarde aan een parochie die sterk staat
in de leer, en niet bang is om te zeggen waar het op staat.

Wij hebben elkaar leren kennen op een katholiek jongeren-
kamp in januari 2023, waarna wij bevriend raakten. Al vrij
snel werd duidelijk dat we elkaar leuk vonden en zijn we

op een paar dates gegaan. Tijdens deze dates hebben we
ook duidelijk met elkaar gesproken over onze intenties met
elkaar en ons ideale toekomstbeeld. We kwamen er al snel
achter dat we op één lijn lagen en ook allebei vroeg wilden
trouwen. Vervolgens kregen we een relatie en na een tijd
van gebed en overweging raakten wij verloofd. Nu zijn we
druk bezig met het voorbereiden van ons Huwelijk.

Ik, Luc, heb moedwillig een lange tijd gespendeerd aan
het overwegen van de verloving. Hoewel het vanaf het
begin van onze relatie mijn intentie was om met Amber te
trouwen, wilde ik niet overhaast deze beslissing nemen,
aangezien wij er beiden naar streefden onze roeping te
vervullen, die vaak gevaar loopt overschaduwt te worden
door verliefdheden. Ik besloot mij formeel toe te wijden aan
mijn goede Moeder, Maria, en nadat ik dit gedaan had, kon
ik, met mijn vertrouwen gesteld op de begeleiding van de
Heilige Maagd, met zekerheid zeggen dat ik geroepen ben
tot het Huwelijk, en wel met Amber.

Op 20 april 2024 nam ik Amber mee naar de Grote Kerk in
Oss, waar ik geregeld had dat we, met het Allerheiligste
uitgesteld, konden biechten. Hierna heb ik haar daar ten
Huwelijk gevraagd, en hebben wij van de Pastoor de zegen
gekregen over onze verloving en de verlovingsring.

Sindsdien zijn wij bezig met het voorbereiden van het Huwelijk.
Er komt natuurlijk van alles bij kijken: het papierwerk, de
ringen, de bruidsjurk, de uitnodigingen, etcetera. Maar
belangrijker nog vinden wij het om onszelf voor te bereiden
op het toedienen van dit Sacrament, evenals het leven als

over ons Huwelijk

man en vrouw. Deze voorbereiding treffen wij enerzijds
door het volgen van de ‘Pre-marriage Course’ die in de
parochie verzorgd wordt, waar wij, samen met twee andere
verloofde koppels, deelnemen aan bijzonder fijne gesprekken.
Anderzijds bereiden wij ons voor door samen te bidden en
anderen te vragen voor ons te bidden; wij vinden dat dit
van onschatbare waarde is en willen ook u vragen voor ons
te bidden! Verder bespreken wij regelmatig allerlei zaken
met elkaar die betrekking hebben op het Huwelijk, zodat
wij ten alle tijden op één lijn zitten en lezen wij ons in over
de positie van de Kerk tegenover het Huwelijkssacrament
en hoe dit in de praktijk uitgevoerd wordt.

De reacties die we kregen op de aankondiging van ons
Huwelijk waren verschillend. Onze vrienden waren enthou-
siast en boden aan ons te willen helpen met allerlei zaken.
Vanuit familie kwamen echter ook minder fijne reacties, wij
ervaren hier helaas enige weerstand. Van buitenaf horen
we ook verschillende meningen; sommige mensen zeggen
respect te hebben voor onze beslissing, anderen vinden
weer dat het onrealistisch is, of dat we te jong zijn.

Het valt ons op dat veel mensen denken dat het Huwelijk
een einde brengt aan plezier. Men vindt vaak dat mensen van
onze leeftijd eerst zogenaamde “levenservaring” moeten
opdoen, door ons over te geven aan ondeugden zoals feesten
en losbandigheid in relaties, en het is voor sommigen een
volstrekt onbegrijpelijke keuze dat we ons levensgeluk zo
vroeg al “beéindigen” door nu al in het Huwelijk te treden.
Terwijl wij dit zien als een stap in de goede richting naar
ware heiligheid en een begin van het leven waartoe God
ons geroepen heeft. “Wanneer God véor ons is, wie zal dan
tegen ons zijn?”

Wij hopen dat ons verhaal anderen kan inspireren om de
schoonheid van het Huwelijk te omarmen. Wij zijn ontzettend
dankbaar voor de steun die we van vrienden en de parochie
ontvangen en we vragen u om ons te steunen met gebed
terwijl wij ons voorbereiden op dit nieuwe hoofdstuk in ons
leven.

Liefs,
Luc en Amber




Altaar naar zusters in Tegelen

In het najaar van 2024 kreeg Pastoor Kerssemakers een
verzoek om een deel van de inventaris van de inmiddels
gesloten en aan de eredienst onttrokken Lambertus
kerk in Haren in bruikleen over te nemen. Het verzoek
kwam van de zusters Benedictinessen in Tegelen in de
persoon van zuster Immaculata. Wie zijn deze zusters
en wat hebben wij voor hun kunnen betekenen?

De communiteit in Priorij Nazareth ofwel de Oude Munt
behoort tot de orde van de Benedictinessen van de altijd-
durende aanbidding van het Heilig Sacrament. Het is een
slotklooster. De zusters leven volgens de regel van de Heilige
Benedictus en der Constitutie van de Stichteres Moeder
Mechtildis van het Heilig Sacrament. De communiteit telt
18 leden in de leeftijd van 28 jaar tot 92 jaar (gemiddeld 63 jaar).

In het klooster bevindt zich een neogotische Kapel met een
eenvoudige altaartafel. Ons werd gevraagd om het neogotisch,
houten altaar uit de kerk in Haren in bruikleen te geven aan

der zusters. Ze waren dan ook blij verrast dat wij na het
gebruikelijk overleg positief reageerden op het verzoek.

De firma Clabbers werd door de zusters ingehuurd voor
het demonteren, vervoeren en opnieuw opbouwen van
het altaar in de Kapel van de Oude Munt. Op 15 november
bezocht dhr. Clabbers de kerk in Haren en trof de eerste
voorbereidingen zoals de opbouw van steigers.

Op 19 november werd met het demonteren begonnen en
wat ons een moeilijk en misschien onbegonnen werk leek,
verliep heel vlot. Het altaar, de engelenkandelaars, de kruis-
weg, het offerblok en een paar stoelen gingen op transport
naar een nieuwe zinvolle bestemming. In de Kapel van de
Priorij Nazareth kon de wederopbouw beginnen, maar niet
voordat alles tot in de kleinste details gepoetst was door de
zusters. Waar nodig werd het hout opgeknapt en verzorgd.
In januari 2025 werd begonnen met de werkzaamheden en
op zaterdag 15 februari heeft Zijne Hoogwaardige Excellentie
Monseigneur R. van den Hout in een besloten plechtigheid
het altaar geconsecreerd.

Voor deze plechtigheid werden ook Pastoor Kerssemakers,
de koster en een acoliet uitgenodigd. Om 10 uur begon de
plechtigheid, dus we waren al vroeg op pad richting Limburg.
Daar aangekomen werden we hartelijk ontvangen door de
zusters en meteen meegenomen naar de kapel. Vol bewon-
dering hebben we gekeken naar een Kapel met een prachtig
altaar. Het hout, ontdaan van alle stof en kleine beschadigingen,
zag er prachtig uit. De uren aan poetswerk door de zusters
straalden er vanaf. Wij hadden meteen een zeer goed
gevoel over onze beslissing om het altaar in bruikleen te
geven aan de zusters. Bijzonder was dat naast Bisschop van
den Hout, ook pastoor Kerssemakers en een acoliet uit Oss
actief bij de Altaar Consecratie betrokken waren.

Hierna volgde een plechtige Heilige Mis en zo kwam er een
einde aan het officiéle gedeelte. Na een heerlijke lunch, met
Limburgse Vlaai (we waren immers in Limburg) reden we
rond 14.00 uur weer richting Oss.

Wij kijken als parochie met voldoening terug op onze beslissing
dat we aan het verzoek en de wens van de Zusters Benedic-
tinessen hebben kunnen voldoen. Zo heeft dit prachtige
Neogotisch Altaar uit de kerk in Haren zijn functie behouden,
een “prachtig altaar”.

Getekend koster Richard Radoes

Bedankbrief

Onlangs ontvingen we een bedankbrief van de stichting Kerk in Nood vanwege het door ons gedoneerde bedrag van
ruim € 1400,-, bijeengebracht tijdens de Advent. Met dat geld worden kwetsbare families in Libanon ondersteund.

Zij schrijven letterlijk: “Uw betrokkenheid laat de christelijke gemeenschappen in Libanon weten dat zij niet alleen zijn.
U zorgt er mede voor dat hulpprojecten en een veiligere toekomst mogelijk blijven. Kerk in Nood is al jarenlang actief in
Libanon en dankzij u kunnen wij dit werk voortzetten, juist nu het zo hard nodig is.”

Getekend namens de Stichting: diaken Peter Broeders



De Vrienden van de Grote Kerk

Wie zijn en wat doen de ‘Vrienden...”?

De ‘Vrienden van de Grote Kerk' is een enthousiaste groep vrijwilligers die
bijvoorbeeld rondleidingen en beklimmingen van de Grote Kerk verzorgen.

Het is een groep die bestaat uit 16
personen met dames en heren die
direct klaarstaan als er een verzoek
binnenkomt van bijvoorbeeld een
vriendengroep, familiegezelschap,
school, bedrijf, gemeente of belang-
stellende uit een andere stad of land.
De laatste tijd zijn er regelmatig
beklimmingen geweest met jongeren-
groepen, bedrijven en scholen.

Maar ook van families uit binnen- en
buitenland die hun ‘roots’ in Oss hebben
liggen. Ook op de Open Monumenten-
dagen zetten ze zich in voor de Grote
Kerk. En verzorgen ze regelmatig het
‘hijsen en strijken’ van de vlag in de
vlaggenmast die boven op deze kerk-
toren staat.

Voor dit alles vragen wij een vergoeding
en deze gaat in zijn geheel naar kleine
projecten die blijven liggen. Zoals

we in het verleden hebben kunnen
realiseren: nieuwe rode togen voor de
misdienaars, twee kazuifels voor de
priesters en het loskoppelen van de
Mariaklok, zodat deze handmatig kan
worden geluid. Het laatste project was
het uitbreiden van de melodieénlijst
van het klokkenspel met het bekende
Marialied “Ave Maria de Fatima” (“A Treze
de Maio”). Voor nu staat het afmaken
van het museum op de eerste verdie-
ping van de toren op de planning. Dit

vraagt enige aandacht en tijd om het
naar de wensen van onze pastoor te
kunnen maken. Deze zomer willen wij
dit project gerealiseerd hebben.

De ‘Vrienden...’ zijn op zoek naar
jou als gids!

Ben je geinteresseerd en zou je onze
groep als gids willen versterken?

Dan ben je van harte welkom en neem
direct contact met ons op!

Getekend namens de ‘Vrienden van de
Grote Kerk’
Jan Janssen



Ga je ook mee met onze rondleidingen en beklimmingen?

In de 13de eeuw stond er op deze plaats al een houten kerkje die was toege-

wijd aan Sint Willibrordus. Rond het jaar 1650 werd er op deze plaats een
kerk gebouwd met een toren compleet met torenspits. Vanwege het groei-
ende aantal inwoners van Oss werd in 1856 deze kerk afgebroken en herbouwd.

Deze werd in Neogotische stijl gebouwd
en ontworpen door H.J. van Tulder. De
kerk, met een opvallend spitsloze toren,
werd gebouwd van 1856 tot 1859.

Het grondpatroon is een kruisbasiliek
compleet met kooromgang. De Grote
kerk verving de middeleeuwse
Willibrorduskerk, welke gelegen was
op dezelfde locatie. Namelijk op het
hoogste punt van Oss. In 1859 werd
de kerk ingezegend en, geheel in het
teken van die tijd, toegewijd aan Maria
Onbevlekt Ontvangen (M.0.0.). De kerk
is ook bijzonder door haar prachtige
gebrandschilderde glas-in-loodramen
die dateren van 1885 tot 1900.

De hoge toren van de Grote Kerk is
kenmerkend voor het centrum van
Oss. Je ziet de spitsloze toren al van
verre. De beklimming van deze toren
is een belevenis op zich en bovenop
de kerktoren kun je genieten van

prachtige vergezichten. Bij helder
weer zijn Nijmegen, Eindhoven, de
Sint Jan van 's-Hertogenbosch en zelfs
de kerktoren van Zaltbommel met

de bekende Martinus Nijhofbrug te
zien. In de toren kun je verschillende
bouwstijlen bekijken en hoe de stuc-
gewelven van het middenschip zijn
gemaakt. Ook het grote orgel, met
zijn 2300 orgelpijpen en zijn monu-
mentale orgelkas daterend uit 1880
(gemaakt door de Gebroeders Goossens
uit Den Bosch naar een ontwerp van
Hezenmans). Daarnaast beschikt de

kerk over een orgel uit 1891 van

M. Maarschalkerweerd, afkomstig uit
een klooster en in 1989 in de Grote
Kerk geplaatst als koororgel.

Ook de klokkenstoel uit 1650 met
diverse grote- en kleine klokken is
bezienswaardig. Deze bestaat uit 20
klokken inclusief het klokkenspel. Een
klok (de Mariaklok) kan weer handmatig
vanuit de hal van de toren worden geluid.

Klim mee naar het hoogste punt
van Oss!

Op afspraak kun je (met een groep)
onder begeleiding van een gids en
achterloper van de ‘Vrienden van de
Grote Kerk’ een beklimming in de
toren maken. De beklimming duurt

ongeveer 90 tot 120 minuten en kan
door groepen van 8 tot maximaal

15 personen worden gemaakt. De
groepsgrootte, starttijd en tijdsduur
is altijd in overleg met de gids. Meer
informatie lees je op de prikborden
achter in de Grote Kerk. Je kunt ook
een e-mail sturen of telefonisch een
afspraak maken voor een beklimming
met rondleiding door de kerk én
pastorietuin.

Kosten

Een rondleiding en/of beklimming
kost per persoon € 3,00 (met een
minimum van € 25,00). Kinderen vanaf
7 jaar kunnen onder begeleiding van
een volwassene mee. Voor kinderen
onder de 7 jaar is de toren in verband
met veiligheid niet toegankelijk.

Reservering rondleiding en/of
beklimming

‘Vrienden van de Grote Kerk’
Telefoon: 06 8184 9154

E-mail: gotojj@outlook.com
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Kerk in de steigers

Sinds enkele weken staat de Osse kerk in de steigers.
Wellicht heeft u zich al afgevraagd: “Wat is er aan de
hand?” Nou, aan de noordkant moet een deel van de
leien vervangen worden en aan de zuidkant moet de
bovenste partij ramen eruit.

Van deze ramen zijn de sponningen ofwel het framewerk
deels doorgeroest of zodanig versleten, door weer, wind en
veroudering dat de ramen opnieuw gezet moeten worden.
Het glas past niet meer goed in het framewerk en daardoor
komt er water naar binnen. Dat geeft bij hevige buien en
stormen lekkages en waterschade in de kerk. Het is overigens
niet vreemd dat er slijtage optreedt: vergeten we niet dat
de kerk in 1859 opgeleverd werd en met haar leeftijd van
bijna 175 jaar het nog heeeel goed doet.

Met de leien is het zo dat die 70 tot 100 jaar mee gaan en
dan vervangen moeten worden. De ramen gaan in principe
veel langer mee, maar de legeringen zijn misschien niet zo
goed bestand tegen de weersinvloeden van vandaag.

De werkzaamheden gaan flink wat tijd (zo'n 3 maanden)
en geld kosten en hoewel we natuurlijk gespaard hebben
voor wat we “groot onderhoud” noemen, is deze operatie
begroot op meer dan een half miljoen euro. “Is er dan geen
subsidie mogelijk?” vraagt u zich af. Omdat het een Rijks-
monument is, subsidieert het rijk in dit geval met ongeveer
200 tot 300.000 euro, maar dan blijft er nog genoeg over
voor de parochie om op te hoesten. Om u nog even verder
toe te lichten: de reparatie aan de klok, wijzers, verlichting
en het uurwerk zijn begroot op 20.000 euro, waar we geen
subsidie op krijgen, ook niet van de gemeente. Dat terwijl
wel heel Oss ‘s morgens op weg naar school of naar het
werk even op de klok kijkt of je voor de laatste bel nog op
tijd binnen bent.

De hoogwerker die de klus moet faciliteren kost al enkele
honderden euro’s per uur en hij staat er zowat een halve
dag. Dankzij de vrijwillige bijdrage van vele parochianen is
er al 2000 euro van de rekening betaald. Wij als bestuur van
de parochie vinden het belangrijk dat iedere Ossenaar trots
op zijn kerk kan zijn en bij de tijd blijft.

Waar we nu nog een oplossing voor zouden willen vinden,
zijn de smakeloze en onfatsoenlijke gewoonten van het

uitgaansleven om tegen de kerk aan te plassen, over te
geven en lege bierflessen en ander glaswerk tegen de muur
aan te smijten, zodat je ‘s morgens op weg naar school of
werk (of gewoon om een kaarsje op te steken) moet vrezen
voor een lekke band of vieze schoenen. Pas op: kom niet te
dichtin de buurt van de kerk! Een hekwerk misschien of een
‘plasgoot’?

Vanwege de werkzaamheden aan de buitenkant en de ramen
boven aan de zuidzijde die zoals gezegd eruit moeten, is
een deel van het interieur van de kerk afgedekt en tijdelijk
niet bruikbaar. Lastig, net nu we een toename zien in de
zondagse vieringen van gelovigen voor de Heilige Missen.
Of het voor Pasen klaar is? Laten we het hopen en we zien
het maar zo dat het werk een extra beproeving is voor deze
Veertig dagen ter voorbereiding van het komende Paasfeest.

Voor constructieve suggesties en oplossingen zijn we altijd
bereikbaar.

Een gezegende Vastentijd!

Getekend het kerkbestuur van de Willibrordus parochie




Wist u dat...

.. de kerstconcerten in onze kerken weer een groot succes
waren? Het is even geleden, maar bij het zien van de
foto’s genieten we nog een beetje na van Haverstro,
Jingle ladies, Vocal Group Crescens en Les Chanteurs de
Saint Gérard.

.. erop woensdag 19 maart in onze kerk ter ere van de
Heilige Jozef een plechtige Heilige Mis werd opgedragen?
Bijzonder aan deze viering was de aanwezigheid van

bisschop mgr. de Korte en vele priesters uit ons dekenaat. ] 4 —~ o e R
Het was een mooie, goed bezochte viering met vooraf-

gaand in de middag het dekenaat overleg met de ... ernog steeds vrijwilligers nodig zijn? Vooral de koren
priesters. Na afloop was er een vervolgbijeenkomst van kunnen nieuwe stemmen gebruiken. Zingt u weleens
alle parochiebesturen uit ons dekenaat in het parochie- onder de douche en denkt u dan: dat klinkt zo gek nog
centrum. We kijken terug op een zinvol samenzijn. niet? Kom dan vooral eens meekijken/-luisteren/-zingen
Tevens gaat onze dank uit naar de vrijwilligers voor het bij een repetitie van een van onze koren.

verzorgen van catering. “Laten we zo lang mogelijk zingen onderweg: de weg wordt

er minder eentonig door.” - Vergilius, Romeins dichter

.. er wat wisselingen in de wacht zijn? Zo is Jan Janssen
gestopt na jaren met de beheer van het parochiecentrum.
Zijn taken zijn overgenomen door Hanneke Eppink.

Ook gaan huishoudster Elly, secretaresse Jannie en boek-
houder Anton na jaren trouwe dienst stoppen met hun
werkzaamheden. We bedanken iedereen voor alles wat ze
voor onze parochie hebben gedaan en wensen degenen
die deze grote schoenen moeten vullen veel succes!

.. tijdens de catechumenen viering in Den Bosch maar
liefst 42 doopkandidaten zijn voorgesteld? 5 hiervan
komen uit onze eigen Willibrordus parochie.

.. de koop van de kerk in Haren zo goed als rond is?
Nee, het is niet de Harense Smid, maar deze redactie
heeft uit betrouwbare bron vernomen dat de koper
eerbiedwaardig met het mooie stuk erfgoed zal omgaan.

.. heel Oss weer gewoon op de Grote Kerk de tijd kan
aflezen? Even stond de tijd stil in Oss, maar gelukkig is
inmiddels alles gerepareerd en teruggehangen.

.. zelfs deze goede redactie fouten kan maken? Door een
oplettende lezer werden we erop gewezen dat kapelaan
Renders wel meer dan driemaal afscheid heeft gekregen.
De eerste keer vond al op 18 mei 2024 plaats in Macharen.
Na de Pinksterviering werd er afscheid genomen van de
kapelaan waarbij hem een fles onovertroffen St. Petrus’
Banden-wijn werd aangeboden. Kortom, al het goede
lijkt in vieren te komen.

. dit mooie blad zichzelf niet schrijft? Ook hierbij kunnen
we uw hulp gebruiken. Hebt u een goed idee voor een
artikel? Mail dan vé6r 17 augustus 2025 naar
valerievviiet@hotmail.com
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Even voorstellen

Achter elke levende parochie, staat een hardwerkend bestuur. Maar wie
houden de Willibrordusparochie draaiende? Vanwege privacy-redenen
noemen we geen hele namen en laten we foto’s achterwege. Op een andere
manier willen we toch een klein voorstelrondje doen.

De secretaris

Lengte als bestuurslid

Ik ben lid van het kerkbestuur sinds
1-1-2015 en sinds 1-1-2016 ben ik
secretaris van het kerkbestuur.

Werk

Ik werk sinds 15 juli 1981 op het
laboratorium van eerst het Sint Anna-
ziekenhuis in Oss, sinds de fusie en
verhuizing werk ik in Uden in zieken-
huis Bernhoven. En sinds 1-2-2021
werk ik op dit laboratorium in dienst
van Siemens Healthineers in Uden.

Favoriete tekst uit de bijbel

Dat vind ik heel moeilijk, maar ik vind
dit mooi: Mattes 18 1-5: Op dat moment
kwamen de leerlingen Jezus vragen:
“Wie is de belangrijkste in het hemelse
koninkrijk?” Hij riep een kind en zette het
midden in de kring. “Ik verzeker jullie,”
zei hij, "het hemelse koninkrijk kom je
alleen binnen als je van gezindheid
verandert en wordt als kinderen. De
belangrijkste in het hemelse koninkrijk is
dus hij die zich zo onbelangrijk vindt als
dit kind. En wie in mijn naam zo’n kind
gastvrij ontvangt, ontvangt mij.”

Betekenis geloof

Het geloof betekent voor mij een hou-
vast, zondags in de kerk heb ik een
moment van bezinning, even weer
kijken waar ik sta en wat ik nog moet
verbeteren. Soms zijn er mooie inspi-
rerende preken, waar ik dan op focus.

Wat we verder nog moeten weten
Ik ben getrouwd met Michel, wij
hebben drie zonen, 2 schoondochters
en 2 kleinzonen. Wij zijn hier heel
gelukkig mee.

De bouwkundige

Lengte als bestuurslid
Ik zit al 25 jaar in het Parochiebestuur.

Werk

Ik zorg voor het onderhoud van alle
gebouwen en begraafplaatsen. Daar-
naast ben ik gepensioneerd.

Favoriete tekst uit de bijbel

Uit het evangelie volgens Johannes:
Jezus joeg de handelaars die geld wisselden
en mensen die dieren verkochten uit de
tempel. Toen Hem de vraag werd gesteld
of dit mocht was Zijn antwoord: breek
deze tempel af en in 3 dagen en dan zal
ik hem weer opbouwen. Het was reeds
een verwijzing na de opstanding, 3 dagen
na zijn dood.

Als je al een mensenleven lang werk-
zaam bent in de kerken van onze
parochie, dan spreekt dat Evangelie
mij zeker aan.

Betekenis geloof
Het geloof geeft mij rust.

De energiespecialist

Lengte als bestuurslid
Sinds 2,5 jaar ben ik actief in het bestuur.

Werk
Ik ben productieleider in een buig-
centrale.

Favoriete tekst uit de bijbel

Jesaja 43:2: Wanneer gij door het water
trekt, ben ik met u; gij gaat door rivieren,
zij zullen u niet wegspoelen; als gij door
het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal
de vlam u niet verbranden.

Betekenis geloof
Dat je nooit alleen bent, dat God altijd
bij je is.

De penningmeester

Lengte als bestuurslid
Ik zit net een half jaar in het bestuur.

Werk
Ik ben chemisch analist.

Favoriete tekst uit de bijbel
Mattheus 4: Toen werd Jezus door de
Geest naar de woestijn geleid om ver-
zocht te worden door de duivel. En nadat
Hij veertig dagen en veertig nachten
gevast had, kreeg Hij ten laatste honger.

Het kerkbestuur

En de verzoeker kwam en zeide tot Hem:
“Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat
deze stenen broden worden.” Maar Hij
antwoordde en zeide: “Er staat geschreven:
Niet alleen van brood zal de mens leven,
maar van alle woord, dat uit de mond
Gods uitgaat.” Toen nam de duivel Hem
mede naar de heilige stad en hij stelde
Hem op de rand van het dak des tempels,
en zeide tot Hem: “Indien Gij Gods Zoon
Zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er
staat immers geschreven: Aan zijn engelen
zal Hij opdracht geven aangaande u, en
op de handen zullen zij u dragen, opdat
gij uw voet niet aan een steen stoot.”
Jezus zeide tot hem: “Er staat ook
geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet
verzoeken.” Wederom nam de duivel
Hem mede naar een zeer hoge berg en
hij toonde Hem al de koninkrijken der
wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot
Hem: “Dit alles zal ik U geven, indien

Gij U nederwerpt en mij aanbidt.” Toen
zeide Jezus tot hem: “Ga weg, satan!

Er staat immers geschreven: De Here, uw
God, zult gij aanbidden en Hem alleen
dienen.” Toen liet de duivel Hem met rust
en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Betekenis geloof

Veel, want het lijkt me ondenkbaar
dat alles op deze aarde uit het niets is
ontstaan. We moeten God danken dat
we op aarde zijn, maar Hem ook vragen
ons te begeleiden om ooit in de hemel
te kunnen geraken.

Wat we verder nog moeten weten
Ik zou ooit nog mijn huidige baan
willen ruilen voor werk op religieuze
basis.

De zakenman

Lengte als bestuurslid

Ongeveer 8 jaar geleden vroeg de
toenmalige pastoor Mennen of ik lid
wilde worden van het kerkbestuur.

lk vond dat een hele eer, maar had
tegelijkertijd geen idee wat het inhou-
delijk zou gaan betekenen. Pastoor
Mennen zei: “Neem nou maar plaats,
er komt vanzelf wat op je bordje.”

Werk

Dat was zeker het geval. Al geruime
tijd ben ik binnen het bestuur actief
bezig met de herontwikkeling van
onroerend goed. Feitelijk doen we



dat noodgedwongen, omdat we
worden geconfronteerd met hoge
onderhouds- en energiekosten en een
teruglopend aantal kerkbezoekers.
Helaas ontkom je er dan ook niet aan
dat je een kerk moet sluiten en verkopen,
hoe pijnlijk ook.

De middelen die vrijkomen en de
bezittingen die we als parochie nog
wel hebben, proberen we maximaal te
laten renderen. De verbouwing van de
kapelanie tot vijf huurappartementen
is daar een mooi voorbeeld van. Het
uiteindelijke doel is om de parochie
financieel toekomstbestendig te maken.
Ik ben ervan overtuigd dat het met
vereende krachten en de plannen die
in nog ontwikkeling zijn, uiteindelijk
gaat lukken!

Favoriete tekst uit de bijbel

Ik heb niet echt een favoriet, er staan
te veel mooie teksten in om daar een
keuze in te maken. Wat me wel direct
te binnen schiet is een gebedje van
een oud-missionaris die jaren geleden
voorganger was in de Wellen. Elke
zondag bad hij: Laten we niet te veel
naar de hemel staren, maar vruchtbaar
zijn in ons aardse bestaan om zo door
een goed woord en een helpende hand
Uw getuige te zijn, dan zal Uw liefde in
ons zijn.

De manier waarop hij dat wekelijks
uitsprak en hoe hij de daad bij het
woord voegde vond ik erg inspirerend.

Betekenis geloof

Alles wat ik ben, dank ik aan Onze
Lieve Heer op voorspraak en met hulp
van Maria.

Wat we verder nog moeten weten
Het is dankbaar werk om als bestuurs-
lid de kerk te kunnen ondersteunen
en te zorgen dat alle voorzieningen
goed zijn en blijven. Ik vind het ook
prachtig om te zien dat steeds meer
jongeren onze kerk weten te vinden.
Juist voor die jongeren die zich laten
dopen terwijl ze soms het geloof niet
van huis uit hebben meegekregen,
heb ik erg veel respect. Zeker ook de
manier hoe de pastoor, kapelaan en
diaken deze jongeren bijstaan met
hun wijsheid motiveert en enthousias-
meert. Van harte hoop ik dat die trend
zich doorzet.

De communicatiespecialist

Lengte als bestuurslid
Sinds september 2021 zit ik bij het
kerkbestuur.

Werk

In het dagelijks leven werk ik voor
verschillende kindertijdschriften.

Ik ben afgestudeerd als journalist.
Binnen de parochie kan ik mijn vaardig-
heden inzetten voor het kerkblad en
andere communicatieve uitingen.

Favoriete tekst uit de bijbel

Lucas 6, 27-38: Jezus zei tot zijn leerlingen:
“Tot u die naar Mij luistert zeg ik: Bemint
uw vijanden, doet wel aan die u haten,
zegent hen die u vervloeken en bidt voor
hen die u mishandelen. Als iemand u

op de ene wang slaat keer hem ook de
andere toe; en als iemand uw boven-
kleed van u afneemt belet hem niet ook
uw onderkleed te nemen. Geeft aan

ieder die u iets vraagt, en als iemand
wegneemt wat u toebehoort eist het niet
terug. Zoals gij wilt dat de mensen u
behandelen moet gij het hun doen.

Als gij bemint die u beminnen, wat voor
recht op dank hebt ge dan? Ook de
zondaars beminnen wie hen liefhebben.
Als ge weldoet aan wie u weldaden
bewijzen, wat voor recht op dank hebt
ge dan? Dat doen de zondaars ook.

Als ge leent aan hen van wie ge hoopt
terug te krijgen, wat voor recht op dank
hebt ge dan? Ook de zondaars lenen aan
zondaars met de bedoeling evenveel
terug te krijgen. Neen, bemint uw vijanden,
doet goed en leent uit zonder erop te
rekenen iets terug te krijgen. Dan zal

uw loon groot zijn, dan zult ge kinderen
Zijn van de Allerhoogste, die immers ook
goed is voor de ondankbaren en slechten.
Weest barmhartig zoals uw Vader barm-
hartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet
geoordeeld worden. Veroordeelt niet,
dan zult ge niet veroordeeld worden.
Spreekt vrij en ge zult vrijgesproken
worden. Geeft en u zal gegeven worden
een goede, gestampte, geschudde en
overlopende maat zal men u in de schoot
storten. De maat die gij gebruikt, zal men
ook voor u gebruiken.”

Betekenis geloof

Dat is een hele lastige vraag. Ik geloof
al mijn hele leven. In tegenstelling

tot veel andere jongeren in de kerk,
heb ik mezelf nooit de vraag hoeven
stellen wat ik nou eigenlijk geloof.
Toch zit het diep in mij. Ik probeer in
het geloof het pad te vinden om een
goed mens te zijn. Ik weet dat God
rechtvaardig is, maar Hij voelt voor mij
vooral als liefdevol.

Uitgeleide gedaan vanuit onze Willibrordus Parochie

Naam overledenen:

T Tanja Maarschalk

T Bernard Hoezen

i Henk van Hal

T Theo Hoefnagel

i Corrie van Cuijk-van Lier

1 Ineke Albers-van Hulsentop

T Elly Peppelenbosch-Burgers

Leeftijd

81 jaar
94 jaar
99 jaar
86 jaar
95 jaar
81 jaar
89 jaar
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Pelgrims van de hoop: Het Heilig Jaar 2025

Afgelopen kerstavond opende paus Franciscus de zoge-
naamde “Heilige Deur” van de Sint-Pietersbasiliek te
Rome. Daarmee werd een begin gemaakt met het jubel-
jaar ofwel Heilig jaar 2025. Maar wat is daar zo bijzonder
aan, waar komt het vandaan en waar brengt het ons
naartoe? Het antwoord op deze vragen vindt u in dit
artikel.

Het ontstaan van een heilig jaar

In 1300 riep Paus Bonifatius VIl het eerste jubeljaar uit, ook
bekend als een “Heilig Jaar”, een jaar waarin wij getransfor-
meerd worden door de heiligheid van God. De nood voor
zo'n jubeljaar groeide nadat Jeruzalem in handen van de
moslims was gevallen en de gelovigen niet langer in staat
waren om de traditionele pelgrimages te maken naar het
Heilig Land waar Jezus leefde. Bij wijze van alternatief
opende de paus de Heilige Deur van de Sint-Jan van Lateranen,
de kathedraal van Rome, en nodigde hij de gelovigen uit
om bij wijze van bekering een pelgrimage naar Rome te
maken en de daarmee verbonden aflaten te verwerven.

De paus was overigens niet heel origineel toen hij een
jubeljaar begon. Het heeft immers wortels in de Heilige
Schrift. Ook de naam komt uit het Oude Testament.

Terwijl de joden ieder jaar Jom Kippoer, de Grote Verzoendag
vieren, moet ieder vijftigste jaar een bijzonder jaar zijn.

Zo lezen we in het boek Leviticus: “Dat vijftigste jaar moet
een heilig jaar voor u zijn; dan moet ge in het land afkondigen
dat alle bewoners hun slaven vrijlaten. Het moet een jobeljaar
voor u zijn; iedereen wordt hersteld in zijn vroeger bezit en
keert terug naar zijn familie. Het vijftigste jaar is een jobeljaar
voor u; ge moogt dan niet zaaien, de nagroei niet oogsten en
de druiven van uw ongesnoeide wijngaard niet plukken, want
het is het jobeljaar; dat moet heilig voor u zijn. Alleen wat het
land uit zichzelf voortbrengt, moogt ge eten. In het jobeljaar zal
iedereen in zijn vroeger bezit worden hersteld.” (Lev. 25, 10-13)

Het was bedoeld als een tijd om een goede relatie met
God, met elkaar en met de hele schepping te herstellen
en het omvatte de vergeving van schulden, de teruggave
van ontvreemd land en een braakperiode voor de akkers.
Het joodse jobeljaar werd ingeluid door het blazen op een
ramshoorn, de “yobel”. Vandaar het woord jobeljaar of ons
woord jubeljaar.

Jezus past de praktijk van het jubeljaar ook toe op zichzelf.
Zo lezen we in het Evangelie: “De geest des Heren is over mij
gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om
aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen
hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden, dat zij zullen
zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genade-
jaar af te kondigen van de Heer.” (Lc. 4, 18-19)

Jezus verklaart zichzelf op die manier als een “vleesgeworden,
wandelend jubeljaar”. De frequentie van de jubeljaren is in
de loop van de geschiedenis enkele keren veranderd. De
huidige praktijk is dat de Kerk iedere vijfentwintig jaar een
jubeljaar houdt.

De Heilige Deur
Het Heilig Jaar wordt ook gekenmerkt door de symbolische
opening van de Heilige Deur van de Romeinse basilieken.

ol IO
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Het door de Heilige Deur gaan vormt een teken van de
jubileumervaring waardoor de gelovige ook een volle aflaat
kan verkrijgen. Dit door de deur gaan is geen soort magisch
trucje waardoor de tijdelijke zondestraffen kwijtgescholden
worden. Het is voornamelijk een uiterlijk teken van bekering.
Men wil door de deur gaan om de hemel tegemoet te gaan.
Zois ook de Heilige Deur niet zomaar een toegangspoort
maar stelt ze Christus voor. Christus zelf is de Deur. Zo her-
inneren we ons het Evangelie waarin Jezus zegt: “Ik ben de
Deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered;
hij zal in- en uitgaan en weide vinden.” Door de Heilige Deur
gaan drukt de beslissing uit om Jezus, die de Goede Herder
is, te volgen en zich door Hem te laten leiden. Het is een
teken van ons verlangen om eens te delen in de hemelse
vreugde van de heiligen.

Doel van het Heilig Jaar

Het jubeljaar wil ons meer doen beseffen dat God van ons
houdt en dat we naar Hem moeten terugkeren. Het is dus
een jaar van bekering en bedevaart om zo te groeien in
heiligheid. De oproep van Sint-Paulus aan de Korintiérs
geldt dan ook voor ons: “Als Gods medewerkers sporen wij u
aan: zorg dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt. Hij zegt
immers: Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord, op de dag van
het heil ben Ik u te hulp gekomen. Nu is er die gunstige tijd,
vandaag is het de dag van het heil.” (2 Kor. 6, 1-2)

Deze gunstige tijd roept ons op om God opnieuw tot het
centrum van ons leven te maken en Hem de voorrang te
verlenen boven al het andere.

Ook spoort het jubeljaar ons aan om, zoals bij de joodse
Grote Verzoendag, mensen van verzoening te zijn. Ook wij
mogen in dit jaar bijzondere aandacht spenderen aan het
herstellen van de verbroken relaties in onze omgeving, aan
het herstel van de sociale rechtvaardigheid en de wonden
van onze ziel. Om dit herstel mogelijk te maken zijn er

in ieder bisdom ook jubileumkerken geopend waar ook
biechtgelegenheid is en waar men de jubileumaflaat kan
verkrijgen. De poorten van Gods genade staan dus wijd
voor ons open. Laten we ons in dit jaar met God en de
mensen verzoenen om Zijn liefde centraal te stellen.



Thema pelgrims van de hoop

Het Heilig Jaar heeft ook een thema gekregen: Pelgrims van
de hoop. Onze hoop is het dat wij allen tezamen, als Kerk,
als Volk van God onderweg zijn naar het eeuwig leven.

De hoop stelt ons in staat de lasten van het leven te dragen
omdat we weten dat de beloning van ons leven z6 groot is
dat het de moeite loont. En daarom zal onze hoop niet worden
teleurgesteld. Onze hoop is het om terug te keren naar huis,
naar ons vaderland waarvan Sint-Paulus zegt: “Ons vaderland
is in de hemel, en uit de hemel verwachten wij onze verlosser, de
Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen
en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met
dezelfde kracht die Hem in staat stelt het heelal aan zich te
onderwerpen.” (Fil. 3, 20-21)

Paus Franciscus nodigt ons uit om dankbaar gebruik te maken
van deze genade. Dit is de dag van het heil: “Broeders en

zusters, wees niet bang! De Deur staat open, de Deur staat wijd
open! Het is niet nodig om op de Deur te kloppen. Hij staat
open. Kom! Laten we ons verzoenen met God, en dan zullen we
verzoend zijn met onszelf en in staat zijn om ons te verzoenen
met elkaar, zelfs met onze vijanden. Gods barmhartigheid kan
alles, ze maakt elke knoop los, ze breekt elke muur van
verdeeldheid af, Gods barmhartigheid lost haat en de geest
van wraak op. Kom! Jezus is de Deur van Vrede. Vaak stoppen
we pas bij de drempel; we hebben niet de moed om verder te
gaan, omdat hij ons uitdaagt. Binnenkomen door de Deur
vereist het offer van een stap zetten - een klein offer; een stap
zetten voor iets zo groots - het vereist het achterlaten van ruzies
en verdeeldheid, om je over te geven aan de open armen van
het Kind dat de Vredevorst is.”

Getekend kapelaan Kerckhofs

Ons Huis van geloof, hoop en liefde heeft uw steun nodig!

Actle
Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2025

Wellicht heeft u de brief al thuis ontvangen of heeft
u een poster zien hangen. Aan het begin van elk jaar
wordt landelijk de actie Kerkbalans gehouden.

Ruim 2.000 kerken in Nederland doen hieraan mee.

Onze parochie sluit zich hierbij aan.

De waarde van de Kerk is voor iedere parochiaan weer
anders. Maar wat die waarde ook is, we zijn blij dat we voor
onze parochianen van betekenis mogen zijn! Dat moment
in de week waarop we samenkomen om te zingen en te
bidden, het geloof met elkaar te delen en naar elkaar om te
zien, is voor veel van ons niet weg te denken.

Het afgelopen jaar hebben we nog meer aandacht kunnen
besteden aan de catechese en het familiepastoraat. Onze
gemeenschap is gegroeid en blijft groeien. Zeker vanuit de
jongeren is er steeds meer interesse in ons mooie geloof.
Op onze website www.parochiewillibrordus.nl leest u meer
over wat we als parochie doen en de mensen die daarbij
betrokken zijn.

Ook in 2025 willen we als Kerk van betekenis zijn en blijven.
Maar dat kunnen we alleen samen. Parochies krijgen geen

subsidie vanwege de scheiding van Kerk en staat. Dat geeft
vrijheid maar dat betekent ook dat we zelf voor ons bestaan
moeten zorgen. De waarde van de Kerk is niet in bedragen
te vangen. Maar kerk-zijn kost wel geld. Wat er dit jaar in
resulteert dat we een tekort hebben van € 60.841.

Geef daarom vandaag voor de Kerk van morgen. Want ook
voor de generaties die komen, wil de Kerk inspirerend, gast-
vrij en zorgzaam zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare
waarde.

Geef met gulle hand en houd onze Kerk, ook voor de
nieuwe generatie, open.
Doe mee aan onze Actie Kerkbalans!

U kunt een bijdrage overmaken naar
NL26 RABO 0326 5640 55
t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus, Oss.

Dank voor uw bijdrage en ook voor uw ondersteunend gebed.

Getekend pastoor Roland J.M. Kerssemakers en het kerkbestuur
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Liturgische kalender

5 april t/m 14 september 2025

J

in de M.O.0O. kerk.

gebeden in de M.O.0O. kerk.

de M.O.O. kerk.

tot 20.00 uur.

N

S

Extra vieringen in de Grote Kerk (M.O.O. kerk) te Oss en in de
Sint Willibrorduskerk te Berghem:

- Van maandag t/m zaterdag, aanvang 08.10 uur, worden vooraf aan de h. Mis de ‘Laudes’ gebeden
- Van maandag t/m zaterdag, aanvang 08.30 uur, h. Mis in de M.O.O. kerk.
- ledere woensdag en zaterdag na de h. Mis van 08.30 uur wordt er gezamenlijk een ‘Rozenhoedje’ gebeden.
- ledere dinsdag- donderdag- en vrijdag, aanvang 18.40 uur, worden vooraf aan de h. Mis de Vespers’
- ledere dinsdag- donderdag- en vrijdag, aanvang 19.00 uur, h. Mis in de M.O.O. kerk.
- ledere woensdagavond, aanvang 18.00 uur Eucharistische Aanbidding en 19.00 uur H. Mis in de
Sint Willibrorduskerk Berghem.
- ledere donderdagmiddag ‘Stille Aanbidding van het H. Sacrament’ van 14.00 tot 16.00 uur in
- ledere vrijdagavond na de H. Mis van 19.00 uur, Eucharistische Aanbidding en biechtgelegenheid

- ledere 4de zondag van de maand ‘Spaanstalige’ h. Mis, aanvang 17.00 uur in de M.O.O. kerk (Grote Kerk).

Biechtgelegenheid: ledere zaterdag in de Grote Kerk van 17.30 - 18.00 uur of op afspraak.

e

Dit alles onder voorbehoud. Voor eventuele wijzigingen of aanpassingen van deze agenda, kijk op de website van de
Parochie Willibrordus voor de actuele tijden: www.parochiewillibrordus.nl

5¢ zondag in de Veertigdagentijd

08.30 uur M.QO.0. Grote Kerk Oss
Zaterdag 5apr 19.00 uur M.O.0. Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur | Sint Petrus’Banden Macharen
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
Zondag 6 apr 10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Gregoriaanse Scola
12.00 uur M.O.0. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis
Palmzondag
Zaterdag 12 apr 08.30 uur M.O.0. Grote Kerk Oss
19.00 uur M.O.0. Grote Kerk Oss Don Bosco koor
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
Zondag 13 apr 10.00 uur M.O.0. Grote Kerk Oss Met familiecatechese - Herenkoor
12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

Avond van Barmhartigheid met biechtmogelijkheid

Maandag ‘ 14 apr ‘ 19.00 uur ‘ M.O.0. Grote Kerk Oss ‘ Boeteviering (geen koor)
Witte Donderdag
Donderdag ‘ 17 apr ‘ 19.00 uur ‘ M.O.0. Grote Kerk Oss ‘ M.O.0. koor
Goede Vrijdag
15.00 uur M.O.0. Grote Kerk Oss Goede \(rudagv1er/ng met Kruisverering
B Gregoriaanse Scola
Vrijdag 18 apr -
19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Kruisweg - Don Bosco koor
19.00 uur | Sint Willibrordus Berghem Kruisweg - Parochiekoor
Paaswake
Zaterdag 19apr | 21.30uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Chanteurs de St. Gerard




Zondag

Maandag

20 apr

21 apr

09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Gemengd koor
11.00 uur | Sint Petrus'Banden Macharen

12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

09.30 uur

Sint Willibrordus Berghem

Seniorenkoor

10.00 uur

M.O.0O. Grote Kerk Oss

Gemengd koor

08.30 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
Zaterdag 26 apr 19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
19.00 uur | Sint Petrus’Banden Macharen
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
Met familiecatechese
Zondag 27 apr 10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Chanteurs de St. Gerard
12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

Zaterdag 3 mei 08.30 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Don Bosco koor
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
Zondag 4 mei 10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Gregoriaanse Scola
12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

08.30 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
Zaterdag 10 mei 19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Don Bosco koor

19.00 uur | Sint Petrus'Banden Macharen

09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor

. 10.00 uur M.O.0O. Grote Kerk Oss Met familiecatechese - Herenkoor

Zondag 11 mei T :

12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

17.00 uur M.O.0. Grote Kerk Oss Spaanse mis

Zaterdag 17 mei 08.30 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Don Bosco koor
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
Zondag 18 mei 10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss M.0.0. koor
12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

Donderdag

29 mei

09.30 uur

Sint Willibrordus Berghem

08.30 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
Zaterdag 24 mei | 19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
19.00 uur | Sint Petrus'Banden Macharen
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
. Met familiecatechese
Zondag 25 mei 10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Chanteurs de St. Gerard
12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

Parochiekoor

10.00 uur

M.Q.0. Grote Kerk Oss

Herenkoor

Zaterdag 31 mei 08.30 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Don Bosco koor
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
Zondag 1jun 10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Gregoriaanse Scola
12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

17



18

Maandag

9jun

08.30 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
Zaterdag 7 jun 19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
19.00 uur | Sint Petrus'Banden Macharen
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
Zondag 8jun 10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Met familiecatechese - Gemengd koor
12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor

Met H. Vormsel
10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Chanteurs de St. Gerard
12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

Zaterdag 14jun 08.30 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Don Bosco koor
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
Zondag 15jun 10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss M.O.0. koor
12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis
17.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Spaanse mis

08.30 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
Zaterdag 21 jun 19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
19.00 uur | Sint Petrus'Banden Macharen
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
Zondag 22jun 1000uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Laatste familiecatechese voor de vakantie
Herenkoor
12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

08.30 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
Zaterdag 28 jun 19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur | Sint Petrus’'Banden Macharen
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Ensemble
Zondag 29 jun 10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Chanteurs de St. Gerard
12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

Zaterdag 5jul 08.30 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
Zondag 6 jul 10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Gregoriaanse Scola
12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

08.30 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
Zaterdag 12 jul 19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur | Sint Petrus'Banden Macharen
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor
Zondag 13 jul 10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

Zaterdag 19jul 08.30 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem
Zondag 20 jul 10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis




08.30 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
Zaterdag 26 jul 19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur | Sint Petrus'Banden Macharen
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem
Zondag 27 jul 10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss

12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

08.30 uur M.O.0. Grote Kerk Oss

z 2

aterdag aug 19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem

Zondag 3aug 10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss

12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

08.30 uur M.O.0. Grote Kerk Oss

Zaterdag 9 aug 19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur | Sint Petrus'Banden Macharen
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
Zondag 10aug | 10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

Vrijdag 19.00 uur | MO, Grote Kerk Oss |

08.30 uur M.O.0. Grote Kerk Oss

Zaterdag 16aug 19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
Zondag 17 aug 10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss M.O.0. koor
12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

08.30 uur M.O.0. Grote Kerk Oss

Zaterdag 23 aug 19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur | Sint Petrus'Banden Macharen
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

Zondag 24aug | 10.00 uur | M.O.O.Grote Kerk Oss Chanteurs de St. Gerard
12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

08.30 uur M.O.0. Grote Kerk Oss

Zaterdag 30aug 19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss

09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Ensemble
Zondag 31 aug 10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Herenkoor

12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

08.30 uur M.O.0. Grote Kerk Oss

Zaterdag 6sep 19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Don Bosco koor
09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

Zondag 7 sep 10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Gregoriaanse Scola
12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis

08.30 uur M.O.0. Grote Kerk Oss

Zaterdag 13 sep 19.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss

19.00 uur | Sint Petrus'Banden Macharen

09.30 uur | Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor
Zondag 14 sep 10.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Herenkoor

12.00 uur | M.O.O. Grote Kerk Oss Tridentijnse H. Mis




Vasten

Als u dit leest is de Vastentijd bijna voorbij. Het lijkt dus
mosterd na de maaltijd, maar enige reflectie op het vas-
ten kan natuurlijk nooit kwaad. Temeer niet omdat ik
de indruk heb dat het vasten in de eigenlijke betekenis
nog weinig gepraktiseerd wordt, behalve door mensen
die te zwaar dreigen te worden.

Het eigenlijke vasten is een onderdeel van de boetedoe-
ning die voorafgaat aan Pasen: de Vastentijd of de Veer-
tigdagentijd. Met een vreemd soort weemoed denk ik aan
onze kinderjaren; het beroemde en beruchte “vastentrom-
meltje”. Heel consequent ging daar door de week al het
lekkers in wat we maar konden krijgen tot we dat op de
zondagen allemaal ineens op mochten eten. Naar mijn ge-
voel kregen we dan in zo'n week zelfs meer dan normaal,
want het was immers altijd “voor het vastentrommeltje”.
Achteraf een wat vreemd gebruik misschien, maar het heeft
in elk geval indruk gemaakt.

Vasten is een onderdeel van “boetedoening”. En boete
doen is ons het meest bekend in de betekenis van “straf”.
Van de politie krijg je een boete als je te hard rijdt. En uiter-
aard maken we in ons dagelijkse leven ook allerlei “overtre-
dingen” waar we straf voor zouden verdienen. Toch gaat
het bij boetedoening niet zozeer om straf die uitgezeten
moet worden. Boete heeft een veel positievere kant en wel
die van het herstel van relaties. We kennen die positieve
kant bijvoorbeeld van een visser die zijn netten “boet”. Hij
herstelt de gebroken draadjes. Voor ons gaat het in de vas-
tentijd om een drieledig herstel: herstel van de band met
God, herstel van de band met de naaste en herstel van de
band met onszelf.

De band met God kunnen we versterken door meer te bid-
den. Concreet iets extra’s doen op het gebied van gebed.
De band met de ander valt te versterken door ziekenbezoek
of een behoeftige op welk vlak dan ook vooruit te helpen.

Sam’s kledingactie

Op zaterdag 12 april aanstaande kunt u in Oss kleding
en schoenen inleveren bij de Grote Kerk (MOO) aan

de Begijnenstraat 1. De vrijwilligers zijn van 11.00 tot
13.00u aanwezig om uw goederen in ontvangst te nemen.

Sam’s Kledingactie is de oudste charitatieve kledinginzame-
laar van Nederland. De organisatie zamelt kleding en
schoenen in door heel Nederland. Met de opbrengsten die
voortkomen uit de verkoop van de ingezamelde kleding en
schoenen, worden noodhulpprojecten van onder andere
Cordaid financieel ondersteund. De ingezamelde kleding
en schoenen worden tegen lage prijzen verkocht op lokale
markten (veelal) buiten de Europese Unie, zodat een ieder,
maar in het bijzonder zij die vrij weinig bestedingsruimte
hebben, ook in staat zijn nog kwalitatief goede (tweede-
hands) kleding en schoenen te kopen. Kleding en schoenen
met kleine mankementen worden geéxporteerd naar lokale
naaiateliers, wat de werkgelegenheid weer ten goede komt.

En de band met onszelf door te vasten. Enkele weken extra
bewustwording van alle automatismen die er zijn op het
gebied van eten, drinken, roken, tv-kijken, tegenwoordig
ook social media. Zelf het heft in handen nemen door die
automatismen te doorbreken. Weer baas worden over jezelf.
Paus Benedictus schreef er destijds het volgende over:
“Vasten betekent onthouding van voedsel, maar houdt
ook andere vormen van onthechting in voor een soberder
leven. Doch dit alles is nog niet de volle werkelijkheid van
het vasten: het is het uitwendige teken van een inwendige
werkelijkheid, van onze inzet, met Gods hulp om ons te
onthouden van het kwaad en volgens het Evangelie te
leven. Niemand vast echt indien hij zich niet weet te
voeden met Gods woord.”

Het zijn natuurlijk allemaal zaken die je doorheen het hele

jaar kunt doen, maar de Vastentijd is dan toch een periode
die ons er extra aan herinnert.

Getekend diaken Pieter Raaijmakers

Wat mag u allemaal inleveren?

U mag behalve uw donatie van kleding en schoenen ook
speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van
dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen),
lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes
en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de kleding
verpakt in een gesloten plastic zak. Onze vrijwilligers nemen
geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden
aan.

Wilt u meer informatie over het
werk van Sam’s Kledingactie of
wilt u misschien zelf als vrijwilliger
aan de slag? Kijkt u dan eens op

www.samskledingactie.nl! . g »




